Het leven is ons gegeven om God te zoeken,
de dood om God te vinden, de eeuwigheid om
God te bezitten.

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Emilie-Alice VANDEVELDE

echtgenote van de Heer
Jules
geboren te Parike op 13 december 1889 en god-
vruchtig overleden in de kliniek Dr. Goffaerts
te Zottegem op 12 juli 1969, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.
Zij was lid van verscheidene godvruchtige ge-
nootschappen.

Moeder is naar de Heer gegaan. Hij vond
haar bereid en alles wat haar waardevol maak-
te heeft ze aan Hem toevertrouwd : Stille
plichtsvervulling, diepe bekommernis om haar
kinderen en bovendien haar niets ontziende
bezorgdheid voor vader.

God, moge Hij, bij wie ze steeds zwijgend
troost zocht in moeilijkheden hier op aarde,
haar nu in Zijn liefde opnemen en blijvend
gelukkig maken.

Beminde echtgenoot, wij hebben deze laatste
tijd beiden veel moeten verdragen ; gaarne was
ik bij U gebleven om U verder te helpen en te
steunen. God heeft het anders geschikt. Aan-
vaard thans ook mijn heengaan in nederige en
vertrouwende overgave, opdat het kruis van
de beproeving voor ons allen een bron van ze-
%{en moge zijn. Ik blijf uw bewaarengel bij de

eer.

Lieve kinderen, weest een troost en een hulp
uw vader en gedenkt mij in uw gebeden : zo

cert gij het best uw moeder.
Heer, geef haar de eeuwige rust !

De families VANDEVELDE, LEMAITRE,
MINCKE en VAN WASSENHOVE,
zijn zeer erkentelijk voor de blij-
ken van deelneming in de rouw en
danken U.

Uitg. R. Van der Geynst




