Geloofd zij Jezus Kristus ! Amen.
T
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Emma - Maria VAN DE VELDE

echtgenote van Mijnheer Frans HERMAN,
geboren te Nederbrakel de 17 maart 1894 en er
godvruchtig overleden de 27 juni 1961,

voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis».

Gelukkig dat niemand de toekomst kan voorzien,
noch hoe of wanneer ons leven eindigen zal.

De meesten zouden met moedeloosheid geslagen
zijn, want met de oude dag kan veel ellende en
miserie komen. Zijn we daarom steeds indachtig,
dat het leven hier op de wereld de voorbereiding
moet zijn op het eeuwig leven waartoe ieder mens
verlost en geroepen is.

De duurbare overledene heeft haar taak als echt-
genote en moeder op een kristelijke voorbeeldige
wijze weten te volbrengen. Wie het goede betracht
voor zijn kinderen heeft ook de meeste waarborgen,
door die in dagen van ellende en ziekte goed ver-
zorgd te zullen worden en omringd te zijn met
wederkerige liefde en genegenheid. Om al het goede
dat ze deed zal God haar nu belonen.

Duurbare echtgenoot, kinderen en familieleden
ik dank U om het grote geduld waarmede ge me
hebt verzorgd. Mijn taak was af.

Ik was gereed ; de Heer mocht me roepen.

Blijft mij indachtig in uw gebeden, en tot weer-
ziens allen in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

De families
HERMAN,
VAN DE VELDE,
REGAERT,
SPITAELS,

zijn zeer erkenteliik om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.
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