En altijd is het zo geweest,

dat de liefde haar eigen diepte niet
kent

dan op het uur van de scheiding.

Kahlil Gibran

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

JAN VAN DE VELDE

Weduwnaar van mevrouw
PHARAILDE VANDEVELDE

Geboren te Denderleeuw op 6 juli 1897
en aldaar godvruchtig overleden op 24
juni 1985, gesterkt met de H. sakramen-
ten der zieken.

Lid van de Kristelijke Bond van
gepensioneerden

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid.
Hij had den zwaren last op zich geladen,
een eerlijk man te zijn

in woord en daad.

Hij heeft de bossen van zijn jeugd bemind.
Hij kende bomen lijk wij mensen kennen
Hij wist de winden en den oogst,
en wou mijn hand aan 't ruw bedrijf des
jagers wennen.
Mijn vadertje; hij was rechtvaardigheid.
Hij had de goede liefde tot de still’ en
ware dingen.
Marnix Gijsen

Een echte troost waren ons
Uw blijken van deelneming en genegenheid.
Daarom danken U :
de families VAN DE VELDE, VANDEVELDE,
VANDENBOSSCHE en BEECKMAN.
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