Het is gerust te sterven
als men wel geleefd heeft.

T

Dankbaar aandenken aan het stille leven van

MEVROUW
Julia Martha VAN de VELDE

weduwe van de Heer Alfred VAN CAENEGEM

geboren te Michelbeke op 4 mei 1912
en in familiekring overleden
te Brakel op 3 april 2000,
begeleid door de gebeden
uit de dodenliturgie van de H. Kerk.

Uw aanwezigheid en uw medeleven
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De familie.

Lentegroen geeft kleur aan Gods natuur.
Het spreekt van bevrijding na de winter,
en van nieuw opborrelend leven.
Tijdens de eerste lentedagen

is Martha de eeuwige lente ingegaan,

is ze overgegaan van dood naar Leven.

Als we terugblikken op haar aardse bestaan
dan mogen we terecht zeggen:

een goede vrouw is van ons heengegaan.
Martha was altijd dankbaar voor het leven
en voor de goedheid van de mensen.

Zelfs was ze steeds bekommerd om het lief
en het leed van al die haar dierbaar waren.
Met veel goedheid zette zij zich in

om aan anderen een thuis te bezorgen.
Door haar eenvoud en haar nooit aflatende
dienstbaarheid straalde zij goedheid en vrede uit.

Dankbaar om wat Martha voor ons allen betekende,
vertrouwen we haar vanuit ons geloof toe
aan Gods barmhartigheid.

Goede God,

niet voor de dood hebt Gij ons gemaakt,
wel voor het leven.

Wij vragen U:

geef dat Martha die overleden is,

nu bij U een eeuwige thuis mag vinden.

En laat ons allen groeien in geloof en hoop.
Amen.

Namis op vrijdag 28 april 2000 om 18.30 uur in
de Sint-Pietersbandenkerk te Nederbrakel.
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