Het hart van een moeder is meer waard dan
schatten, nu dit hart stil gevallen is beseffen
wij pas best wat zij voor ons heeft gedaan
en betekent.

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

MARIA VAN DE VELDE

weduwe van de heer

ALBERT TEMMERMAN

Geboren te Iddergem op 26 februari 1906 en

godvruchtig overleden te Aalst op 14 oktober

1988, gesterkt door het H. Sacrament der
zieken.

«Tot morgen moeke»...

Met haar laaiste woorden «als 't God belieft»,
nam ze afscheid van het leven... Kenschet-
sende woorden voor haar levensloop en haar
diepste gesteltenis.

Haar wankele gezondheid heeft ze met moed
gedragen, alsook de beproeving die kwam
na de dood van haar echtgenoot en dochter.
Hard heeft ze gewerkt voor haar gezin. Zij
was zachtmoedig van aard en ondanks alles,
altijd tevreden. Als diep gelovig mens was
ze niet bang voor de dood en ondervond de
troost met goede zorgen omringd te worden.
Haar dochter kloosterlinge zal haar ook een
grote steun geweest zijn in gebed.

Voor zulke moeder kunnen we enkel dank
zeggen !

Wij mogen haar dan gerust toevertrouwen
aan de Heer. Hij zal haar verwelkomen als
de trouwe dienares die tenvolle waardig is
een ereplaats in te nemen in zijn Rijk.
Hij prijst immers zalig de beproefden, de
zachtmoedigen, de treurenden, de zuiveren
van hart, diegenen die vrede brengen.

Uw heengaan valt ons zwaar moeder. Wat
kunnen wij U beter vragen dan : genees de
wonden die geslagen zijn, bewaar wat niet
verloren mag gaan, laat niemand ongetroost
blijven.

Geef aan ons moeder Heer, een toekomst
bij U in het land der levenden.

Voor de blijken van kristelijke deelneming
danken U :
de families :

VAN DE VELDE, TEMMERMAN,
SCHEERLINCK en DHONDT.
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