« Wie' in Mij gelooft zal leven, ook al is hij

gestorven » (Joan. XI)

LAAT ONS BIDDEN VOOR ZALIGER
MEVROUW

MARIA-ANNA VAN DE VELDE

echtgenote van de Heer

Achille VAN CAUWENBERGE

op 26 juli 1887 te Erwetegem geboren, en
op 2 september 1969, gesterkt door de ziekezalving,
te Halle overleden.

Een brave vrouw is heengegaan. Haar ganse leven
heeft zij gewerkt, zonder morren, voor het wel-
zijn van haar man en kinderen. Zij was recht-
schapen en wars van alle ijdel gedoe. De Heer
zal haar genadig zijn.

Mijn grootste verlangen was steeds u allen het
goede levenspad te zien bewandelen. Deze innig-
ste wens is vervuld. Hebt dank voor uw toewij-
ding en zorgen. Vergeet mij niet in uw gebeden.
Beminde man, lange, zeer lange jaren hebben
wij samen mogen leven. Dank voor uw begrijpen
en uw steun, Laat de moed niet zakken, houd het
hoofd recht en blijf u nuttig maken.

Beste kinderen, gij zijt mijn rijkdom geweest.
Ik bid voor u allen en verwacht u in de hemel.
Heilige Moeder Gods en Sint Steven, wees onze
steun en onze sterkte.

DRUK. J. MAES ZUUN

De Heer en Mevr. Marcel VAN CAUWENBERGE-VAN DER

De Heer Achille VAN CAUWENBERGE :

BRACHT ;
De Heer en Mevr. Hector VAN CAUWENBERGE-SPEECKAERT

E}

en zoon Robert
De Heer en Mevr. Armand VAN CAUWENBERGE-DE BOECK

en zonen Raymond en Etienne ;
De Heer en Mevr. Henri VAN GOSSUM-VAN CAUWENBERGE

en zonen Willy en Eric
De Heer en Mevr. Willy VAN CAUWENBERGE-JAMBE

’

en kinderen Werner, Freddy en Sigrid
De families VAN DE VELDE en VAN CAUWENBERGE,

danken hartelijk voor de vurige gebeden en de blijken van genegenheid

hen betoond bij de zware rouw die hen heeft getroffen.




