Het geluk van deze wereld ontsnapt ons op het
oogenblik waarop we denken het te genieten. God men-
gelt het met bitterheden opdat we het waar geluk des
hemels zouden betrachten.
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BID VOOR DE ZIEL
van

Marie VAN DE VELDE

echtgenote van
René ROSKAM

geboren te Nederbrakel, de 20 Maart 1884
en er godvruchtig overleden, de 15 December 1947,
versterkt door de HH. Sacramenten.

De ware wijsheid bestaat in de vreeze Gods en het
waar verstand in het vluchten der zonde. Job. 38.

Zij was een vrouw vau geloof, eenvoudig en voor-
zichtig die in vrede en gerechtigheid wandelde en in
de beproeving tot het einde verduldig is gebleven. Aan
de kerk van Christus onderdanig en verkleefd, onder-
hield zij getrouwelijk al hare voorschriften en geboden.

De Heer heeft haar beproefd door een langdurige
ziekelijkheid. Zij heeft lastige maanden en droeve da-
gen geteld. Nooit is de minste klacht van haar lippen
gevallen, Zij onderwierp zich ten volle aan de schik-
kingen der Goddelijke Voorzienigheid. voelde haar
fimlqie stilaan maar zeker naderen en ontsliep zacht in

e Heer.

Beminde echtgenoot, lieve kinderen, pijnlijk is ons
afscheid, doch weest niet bedroefd, maar berust in den
wil van God, wiens besluiten altiijd vol wijsheid en
liefde voor ons zijn. Ik troost mij met de hoop van we-
derziens, Dank voor al uw liefdeiijke zorgen. Vergeet
mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)

gevoelig aan uw blijk van deelneming in hun
pijnlijken rouw, bieden UEd. hun innigen dank.

Mijnheer René ROSKAM, kinderen en kleinkinderen ;
De Familién ROSKAM, VAN DE VELDE en SPITAELS,

Vandendriessche-De Vieeschauwer Nederbrakel




