Moagt gij de kinderen van uw kinderen
nog aanschouwen, en vrede over Israél.

Ps. 128.
1.

Bidden wij voor

MEVROUW

Marie,Martha
VAN DE VELDE

weduwe van Karel DE ZUTTER

Zij werd geboren te Rozebeke
op 23 april 1902
en is thuis overleden in familiekring
op 6 oktober 1996,
begeleid door de gebeden uit de
dodenliturgie van de H.kerk.

Lid Gepensioneerdenbond Rozebeke.

De families :

VAN DE VELDE - KINDT
DE ZUTTER - DE RIDDER
danken U voor uw gebed
en medeleven.

Namis : vrijdag 8 november 1996 om 18.30 uur.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A.. RAOUL, Brakel

Almachtige eeuwige God,

in Uw onuitsprekelijke goedheid

geeft Gij altijd meer dan ons toekomt,

veel meer dan wij U kunnen vragen.
Schenk ons de volle maat van Uw genade,
vergeving en overvloed van gaven
waarvoor wij zelfs geen woorden hebben.
(openingsgebed 27e zondag)

Terwijl de parochiegemeenschap in de kerk
aan 't bidden was voor de parochianen,

is de oudste inwoonster stil heengegaan.
Als lid van een kroostrijk gezin

heeft zij het werken voor 't dagelijks brood
al vroeg moeten aanleren en uitoefenen.
Ook zij moest de harde kant ervaren

die het menselijk bestaan inhoudt,

want vroeg moest zij de hulp ontberen
van haar echtgenoot-mijnarbeider.

Ze voedde drie generaties kinderen op,
als moeder, groot- en overgrootmoeder.
Lang mocht ze in sterke gezondheid
middelpunt zijn van het familieleven.

Nu haar aanwezigheid in hare en onze thuis
voorgoed ten einde is, danken wij U, God,
om alles wat Marie voor ons allen was,

en we bevelen haar in Uw goedheid aan.
Moge zij de eeuwige en ware vrede vinden
in uw Rijk, met haar man Karel en de velen
die zij reeds uit deze wereld zag heengaan.

Onze-Lieve-Vrouw van Rozebeke,
haar partones, bid voor ons.




