Goede Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.
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ARMAND DE SMEDT,

geboren te Lokeren op 9 februari 1895 en er
godvruchtig overleden op 31 mei 1967,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van verschillende godvruchtige
genootschappen.
Voorzitster van het N.W. K. Lokeren

«Maar ons vaderland is de hemel.

Vandaar verwachten we de Verlosser,

Jezus Christus, de Heer;

Hij zal ons vernederd lichaam herscheppen

aan Zijn verheerlikt Lichaam gelijk».

Zo spreekt God tot ons door Zijn apostel
Paulus (Fil. 3, 20-21).

De achtbare overledene zal niet zonder ver-
diensten voor haar Schepper moeten verschij-
nen. Naast de toewijding aan haar gezin en
de stipte vervulling van de dagelijkse plicht
zullen haar zeker ten goede worden gerekend :
de moed en het aanstekelijk optimisme waar-
mede zij meer dan een jaar lang haar ziekte,
onbeweeglijkheid en afhankelijkheid van ande-
ren heeft gedragen. In deze laatste beproeving
is de echtheid gebleken van een karaktersterkte
die haar typeerde. Deze eigenschap, wellicht
in aanleg haar gegeven, heeft zij spontaan
ontwikkeld als reactie op de vele beproevin-
gen die haar familieleven troffen: als kind
reeds de vroege dood van vader, als moeder
de rouw om jong-gestorven kinderen en de
voortijdige dood van haar man. Door dit alles

heeft zij zich niet laten breken. Moge zij van
de Heer het lonend woord vernemen: «Treed
binnen in de vreugde van Uw Heer».

Duurbare kinderen en kleindochter, gij hebt
geen reden om te treuren over mij: de dood
is de overgang naar een beter leven. Hebt
dank voor de toewijding en de liefde, Uw
onafgebroken zorg en de vele attenties waar-
mede gij mij hebt verzorgd. Dank ook aan
allen die mij in de kliniek en later thuis zo
goed hebben verpleegd.

En U, verwanten en allen die mij hebt ge-
kend, vraag ik om een oprecht gebed.

Advocaat en Mevrouw Robert De Noos-

De Smedt ;
Juffrouw Thérése De Noos ;
De families Van de Velde en De Smedt

diep getroffen door de blijken van

medevoelen, hun betoond in hun
rouw, danken U van harte.
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