Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen

T
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ALBERT VAN DE VIJVER

echtgenoot van Mevrouw

MARTHA LIMPENS

geboren te Nederbrakel, de 29 maart 1921 en
godvruchtig overleden te Opbrakel, de 13 maart 1961,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

« De dood komt als een dief in de nacht »vermaant
de Heer ; en iedereen, jong of oud, kan verrast worden.
Gelukkig zij die naar dez: vermaning hun leven rich-
ten en zich altijd gereed houden. De wegen van Gods
Voorzienigheid ziin wel dikwijls ondoorgrondzlijk,
maar wij geloven, dat de Vader in de Hemel het met
zijn kinderen goed meent, al is zijn weg soms hard.

De duurbare overledene is gegaan op een ogenblik
dat hij nog zo broodnodig was voor zijn gezin, waar-
voor hij steeds zijn beste krachten en zijn _gezondheid
heeft ingezet. Vlijtig, gedienstig voor iedereen en
steeds opgeruimd was het aangenaam met hem te
leven en om te gaan. Hij was een voorbeeldig kristen
man voor wie het een eer was te zingen en te spelea
voor de Heer in processies. Laat God hem daarvoor
belonen in de Hemel.

Duurbare echtgenote, kinderen, familieleden, voor
U die blijven moet miin heengaan wel lastig ziin, maar
blijft steeds moed houden met Gods hulp, waarvoor ik
bidden en zorgen zal, In voorspoed en tegenslagen
hebben we steeds het geluk gevonden in onze gene-
genheid voor elkaar waarvoor ik U van harte dank.
Wanneer het met mij minder goed ging heb ik steeds
op de beste zorgen mogen rekenen. Blijft mij allen
steeds gedenken ; blijft daarom voor mij bidden ; eens
kowt de dag van het blijde wederzien.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d. afl

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.
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Mevrouw Albert VAN DE VIJVER-LIMPENS en kinderen Yvette, Luc, Rosette,
Paul en Carine

De familién VAN DE VIJVER, LIMPENS, POLLEZ, GOSSE,

Vandendri he-De Vleeschauwer, Nederbrakel
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