elovend dat dit niet het einde is,
ijk ik uit naar morgen

T «Wachtend aan de overkant
waar wij allen weer samen zullen zijn.»

Dankbaar aandenken aan

De Heer

André VAN DE VIJVER

echtgenoot van Jacqueline PANDELAERE
geboren te Opbrakel op 28 februari 1943 en
godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis
te Oudenaarde op 16 februari 1996,
gesterkt door het sakrament van de ziekenzalving.

De families VAN DE VIJVER - BEKE - PANDELAERE danken
U voor uw medeleven en gebed.

Namis op dinsdag 16 april 1996 om 19 uur.

Nu wij afscheid gaan nemen van André, die kalm en eenvoudig
was in de omgang, komt zijn leven ons sterker voor de geest dan
anders.

In herinneringen zullen wij hem dan ook blijven vasthouden, want
er is zoveel dat ons aan hem doet denken.

leder van ons heeft op zijn eigen manier van hem gehouden en het
vaarwel zal moeilijk zijn. '

Wij hadden hem zo graag onder ons gehouden. Zijn afscheid van
het leven is veel te viug.

Hij was iemand die graag gezien werd door zijn familie en was
ook een echte volksvriend, die met veel liefde en toewijding zijn
taak als bediende bij de post en later als uitbater van een frituur
vervulde.

In zijn korte leven is hij geconfronteerd geweest met zoveel goede
als minder goede dagen.

De laatste tijd zagen wij de vreselijke storm van ziekte in zijn leven
opsteken, maar het lag niet in zijn aard om te klagen, en wou ook
niemand tot last zijn.

Een opname in het ziekenhuis werd noodzakelijk, waar André in
alle rust en vrede is gestorven.

Heer, onze God

Wij bidden U voor André die onbewust van wat hem overkwam
naar U is teruggekeerd. Neem hem op in Uw Rijk van eeuwig
geluk en welzijn, waar rust en vrede zijn degl mag zijn.

Uitvaartverzorging RAOUL bvba, BRAKEL







