Daar alleen kan liefde wonen,
daar alleen is 't leven goed,
waar men stil en ongedwongen
alles voor elkander doet.

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Germaine VAN DE VIJVER

echgenote van Clement HERREGODS.

Zijwerd geboren te Nederbrakel op 8 april 1912
en overleed op 27 september 1996 in het
St. -Elisabethziekenhuis te Zottegem,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Als een kind leert lopen, zet het zijn eerste stapjes aan de
hand van pa of ma. Dan gaan vake of moeke mee.

Zijn allereerste stappen zet een mens alleen. Hoe nauw twee
mensen ook verbonden waren, hoe innig ze ook voor elkaar
hebben geleefd, het laatste eindje weg, moet je alleen gaan.
En als geliefde of verwante sta je daarby machteloos toe te
kijken.

Haar laatste levensweken bracht Germaine door in de kliniek
geslagen door een ziekte zonder uitkomst, op het einde van

haar krachten, gelijk een batterij die ‘af’ is, uitgebrand voor
de anderen. Ze is slapend over de grens gegaan, als een
reiziger in een nachttrein.

Haar heengaan schept een grote leegte, Clement, en groot
verdriet bij kinderen, kleinkinderen en allen die haar kenden.
Tranen zijn een opluchting in ons leed. En het verdriet is een
brug die ons met de overledene verbindt. Het is een teken
dat er liefde was. Want beiden gaan samen : het verdriet is
de prijs van de liefde.

Trachten we ons op te trekken aan de herinneringen van
vroeger, aan de innige momenten die we samen hebben
beleefd, aan het voorbeeld dat zij ons naliet van eenvoud en
zelfgave. Ze was de spil van haar gezin. Een huisduif, die haar
geluk niet zocht buitenshuis, maar in haar dagelijks werk thuis
tussen de vertrouwde dingen. Werken en er zijn voor
anderen, was haar leven.

Heel haar zorg ging naar Clement, met wie ze 55 jaar het
leven deelde, naar haar moeder, die ze heeft uitgeleefd, naar
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Om al die dingen laten we dankbaar zijn, dat er nog mensen
bestaan gelijk Germaine, die het beeld zijn van Gods
goedheid en Zijn vrede.

Clement HERREGODS, kinderen en kleinkinderen
danken u voor uw aanwezigheid en uw
medeleven.

Namis : vijdag 25 october 1996 om 18.30 uur.
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