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DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Jan-Baptist, Albert VAN DE VIVER

echtgenoot van
Mevrouw Rosalie VAN DEN HAUTE,

geboren te Elst op 29 november 1902 en
godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 1 oktober
1983,

gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakra-
menten en de Pauselijke Zegen.

Met pijn in het hart, maar tevens met
onuitsprekelijke  dankbaarheid tegenover de
Heer van leven en dood, gedenken wij een
goed mens die van ons is heengegaan.

Dit leven is niet zomaar voorbijgegaan,
maar het was rijkgevuld met werk en zorg,
goedheid voor gezin en medemens.

Hij was goed en dienstvaardig voor al
diegenen die hem benaderden, vandaar ook
dat hij zoveel genegenheid heeft mogen on-
dervinden.

Dierbare echtgenote, laten wij God dan-
ken voor de =zovele gelukkige jaren die Hij
ons weggelegd heeft. Uw geluk was het
mijne. Wees nu verder gelukkig spijts ons
tijdelijk scheiden.

Wij zullen verder met elkaar spreken, in
ons gebed voor mekaar, elke dag. Van harte
dank ik U voor uw voortdurende attentie
en liefdevolle genegenheid.

Gij allen, familie en vrienden, dank ook
omwille van uw vriendschap en wil mij nog
vaak eens vroom gedenken.

De families :

VAN DE VIVER, VAN DEN HAUTE,
DE PREZ, ROUSSIAU,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Namis : vrijdag 21 oktober 1983 om 20 u.

Begrafenissen A. Marroyen, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




