Heer, uw wil geschiede...

.x._
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mejuffrouw

Marguerite Van de Walle

geboren te Opbrakel de 17 juni 1937 en
godvruchtig overleden te Aalst
de 23 oktober 1960, gesterkt door de laatste
H.H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de B.].B.,, de H. Hartbond en
ijveraarster van de Missién van Scheut.

Gelijk een kranke blom
die op den autaar staat,
daar leeft een korte tijd
en dan te gronde gaat,
zo bloemde en bloeidet gij,
helaas, en 'tis voorbij !

Gelijk een wassen kaars,
van leden blank en broos,
verrokend nederbrandt
en lichtend leeft een poos,
zo stond en straaldet gij,
helaas, en ’tis voorbij !

Celijk een wierookgraan,
in 't blakend vuur geschroeid,
een zoete reuk verspreidt
en dan ten hemel spoeit,
zo leedt en leefdet gij,
helaas, en 't is voorbij !

O zuivere maagdenbloem,
o licht vol deugdzaamheid,
o zoete wierookgeur,
in 't brandend vuur bereid,
alzo verdiendet gij
dat vrede en rust u zij. G.G.
Lieve ouders, alles hebt gij gedaan om mij de
gezondheid te schenken. Met angst in uw hart
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hebt gij ook deze laatste, opperste poging ge-
waagd. Nu nodigt O. L. Heer u uit uw ouder-
liefde om te zetten in een edelmoedig offer.
Aarzelt niet, ik sluit mij bij u aan.

Dierbare zuster, broeder, schoonzuster, ooms,
tantes, neven en nichten, hierboven zal ik mij de
tedere liefde herinneren, waarmede gij mij in
mijn beproefde jonge leven hebt omringd en ik
zal om Gods bijstand voor u bidden.

Beste Zuster Godfrieda, die mij in deze laatste
bange dagen en nachten hebt getroost en op-
gebeurd, de Heer zelf zal uw beloning zijn.

Al mijn vrienden en vriendinnen, vooral mijn
beste meisjes van de B.].B., met wie ik zo gaarne
samen was, vergeet mij niet in uw dagelijkse
gebeden. In de hemel zien wij elkander weder.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)
R . B:

De families VAN DE WALLE-MODDE,

zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.

Uitg. De Croo, Opbrakel.




