Kostbaar is in de ogen van God de dood der
vromen. (Ps. 115)
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Théresia VANDEWALLE

dochter van wijlen
Ivo en Leonie DE CUBBER

geboren te Opbrakel op 13 januari 1890 en er
kristelijk overleden op 13 december 1970, ge-
sterkt door de H. Sakramenten der zieken en

de Pauselijke Zegen.

Ze was lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen.

Van jongs af door haar kristene ouders met
woord en voorbeeld, in de ware geest van het
Evangelie opgeleid, leefde ze voorbeeldig, onbe-
rispelijk van gedrag. Doordrongen van diep
kristelijke gevoelens, getrouw aan al haar god-
vruchtige oefeningen. Het goede verblijdde haar
en het kwaad bedroefde haar, zij stelde haar
vertrouwen op God en zijn moeder en bad veel.

Geheel haar leven was het leven van die stille
eenvoudige mensen, die hun tijd verdelen tus-
sen gebed en huiselijke bezigheden en kristelijk
dienstbetoon aan de evenmens, met volkomen
onderwerping aanvaardde zij al wat de Heer haar
overzond, met een bewonderenswaardige moed
en geduld heeft ze levenslange zwakheid en
ziekelijkheid gedragen en zich in familiekring
nog dienstbaar en nuttig gemaakt, zo zag ze
ook het einde van haar leven naderen met een
bovennatuurlijke gerustheid en zekerheid, die
de kostbare gave is der stervenden en de zoet-
ste vertroosting der levenden.

Teergeliefde schoonzuster, mneven en nichten,
familie, laten we met vreugde en groot vertrou-
wen bidden tot de hemelse Vader, want waar
hij in onze tijd binnentreedt wordt alles mild
en goed, wordt de aarde vervuld van vrede en
hoop in het rijk van God, blijft vertrouwen op
Gods belofte en neemt de nodige moed en durf
kristelijk te leven, eeuwig waard beleefd te
worden. Ik dank U voor alles wat ge voor mij
geweest en gedaan hebt.

Moge De Heer er U om zegenen en belonen
naar verdienste voor al het goede en het schone
bij U genoten.

Om uw vroom gebed en uw medevoelen
danken U :
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S. GYSELINCK, Opbrakel.




