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VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Cyriel
VAN DE WATTIJNE

weduwnaar van
Mevrouw Julia VERSTICHELEN

geboren te Everbeek op 21 november 1897
en godvruchtig overleden in het
A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 26 september 1994,

voorzien van de HH.Sakramenten der zieken.

De families
VAN DE WATTIJNE, VERSTICHELEN,
DE VOS, SPITAELS, danken U voor de
blijken van deelneming en gebed.

Onze duurbare overledene was zo schoon en
goed op weg om zijn honderd te bereiken. We
hoopten er op en verheugden ons er reeds om.
Maar de mens wikt, maar God beschikt.

Zeker, we danken God om zijn vele jaren. Hij heeft
de jaren gekend van noeste arbeid, hij heeft ook,
God zij dank, nog vele gelukkige jaren gekend van
verdiende rust. Tot op het einde wist hij zich veilig
en verzorgd door zijn zorgzame dochter. leder-
een kende die kleine man, werkend in zijn
groentenhof of even een wandeling tot bij de ge-
buren. Ja, we zullen hem allen missen.

Doch vandaag moeten we niet treuren, maar met
een dankbaar hart God bidden dat Hij onze goede
zo vertrouwde vriend bij Hem zou opnemen in Zijn
Hemels Vaderhuis ten eeuwigen leven.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H.Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Namis op zondag 30 oktober 1994 om 9.30 uur.
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