"Als we met de Heer gestorven zijn,
zullen we met de Heer leven."

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Germaine
VAN DE WATTIJNE
weduwe van De Heer Alfons ROELLEKENS
geboren te Everbeek op 26 november 1920 en

godvruchtig overleden in het A.Z.
Sint-Elisabeth te Zottegem op 29 maart 1996,

gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

De families
VAN DE WATTIJNE - ROELLEKENS -
DE VOS - BERTOUIL
danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.

Namis op vrijdag 26 april 1996 om 19 uur.

Liefste Moeder,

Wij hadden jou nog zo graag in ons midden ge-
houden. Jij verlangde naar de lente die in aan-
tocht was, om de bloemen te zien bloeien en de
vogels te horen fluiten.

Jij hebt in stilte veel pijn en verdriet gedragen door
het vroegtijdig heengaan van vader.

Gans onverwachts heb jij, onze enige steun, ons
verlaten en dat brengt intens pijn en verdriet mee.
Maar wij willen je danken om de zorg en de liefde,
om het schone dat je ons geschonken hebt, om
de weg die jij en vader met ons gegaan zijn. Mo-
gen wij in al wat wij van jullie beiden gekregen
hebben en in vast vertrouwen op Gods leven-
wekkende kracht, nu bemoediging vinden en blij-
vend sterkte ervaren, om de weg van het leven
zoals jullie hem ons hebben voorgeleefd trouw ver-
der te gaan.

Liefste kinderen en kleinkinderen, jullie waren mijn
trots en mijn troost. Ik vond mijn grootste geluk,
omringd door jullie allen. Draag nu verder goed
zorg voor elkaar.

Heer, wij vouwen onze handen tot gebed en ver-
trouwen onze moeder die ons zo lief was en blijft,
aan U toe.

Neem haar op Heer, in Uw liefde en dat zij samen
met vader bij U, het geluk en de Paasvreugde mag
vinden zonder einde.

O.L.Vrouw en H. Rita : bid voor haar.
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