Elk afscheid is de geboorte
van een herinnering

T
MEVROUW

Martine
Van de Wattijne

echtgenote van Sady Eeckhout.

geboren te Opbrakel op 24 mei 1952 en thuis
in familiekring overleden op 2 mei 2008.

De namis zal opgedragen worden
op vrijdag 30 mei 2008 om 18.30 uur
in de decanale kerk Sint-Pieter-in-de-Banden
te Nederbrakel.

Je gaf me je liefde, je zorg en je trouw.
Ik heb genoten van die jaren met jou.
Ik weet dat het jou ook goed heeft gedaan.
Maar ik zal je missen bij het verder gaan.
Sady

Liefste Omi,
Te klein, zijn we om te begrijpen,
te klein, zijn we om te weten,
te klein, zijn we om je te verliezen.
Groot zijn we om van je te houden.

Zover als dat wij konden
zijn wij met je meegegaan.
Moeke, je was zo lief voor ons allen,
je te moeten missen zal ons zwaar vallen.
Heel trots zijn wij
zo'n moeder te hebben gehad.
Je blijft altijd bij ons, diep in ons hart.




De familie dankt allen die Martine
tijdens haar leven
vriendschap hebben geschonken.
Ook danken zij u
voor uw medeleven bij haar heengaan.
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