Ik ben de verrijzenis en het leven

1-

Bewaarin uw herinnering en gedenk in uw gebed
DE HEER

Michel VAN DE WATTIJNE

geboren te Nederbrakel op 11 Augustus 1931
en schielijk overleden te Lessen
op 19 November 1990

Vaak horen we van een plotse afsterven, maar
het raakt ons maar als het een van onze gelief-
den betreft. Niemand denkt dat het ook voor hem
zo kan zijn. Toch zegt ons de Heer : ” Wees
waakzaam, want ge kent dag noch uur ,,.

Onder welke omstandigheden we zullen ge-
roepen worden weten we niet, maar dat we eens
voor de Heer moeten verschijnen staat vast.

Als kristenen weten we dat we onze overle-
denen op hun tocht kunnen begeleiden met onze
gebeden. Daarom voegen we ons gebed bij dat
van de Kerk opdat ook Michel, die door zijn
doopsel werd opgenomen in de Kerk van God,
ook mag deelachtig worden aan de eeuwig-
durende gemeenschap van alle geredden.

Dierbare familie en vrienden, mijn plotse heen-
gaan doet u enrom veel pijn ; ik dank u van harte
voor alles wat je voor mij gedaan en betekend
hebt.

Wees mij indachtig.

Zijn dochter Sabine,

Zijn levensgezellin Renée,

De families VAN DE WATTIJNE-CABO,

danken U zeer hartelijk

voor de blijken van kristelijke deelneming.




