VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Willy VANDE WATTIJNE

geboren te Opbrakel op 17 augustus 1946
en godvruchtig overleden in de kliniek Zusters
van Barmhartigheid te Ronse op 28 april 1995,

gesterkt door het sakrament
van de ziekenzalving.

De families
VANDE WATTIJNE, CAROBEL,
CABO en BLOMMAERT,
danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.

Namis op zondag 28 mei 1995 om 9.30 uur.

Vandaag zijn we hier bijeen om onze duurbare
overledene Willy te begeleiden met onze droef-
heid en onze gebeden naar zijn laatste rust-
plaats. Veel te vroeg, ja zeker, maar zo is het
leven van een mens, zo sterk en toch zo broos.

De mens wikt en God beschikt, zo zegt men
toch. Willy heeft zo lang hij kon gewerkt en ge-
zorgd voor vrouw en kind. Zijn gezondheid echter
ging steeds maar verder achteruit. Zonder klagen
echter heeft hij zijn kruis gedragen.

Beste echtgenote en kind, duurbare familie,
dank u om de vele zorgen en kommer om mij.
Dank u om uw genegenheid en uw troostende
aanwezigheid. Vergeet mij niet in uw gebeden.

God van barmhartigheid, Heer van leven en
dood, wees onze duurbare overledene barm-
hartig en neem hem op ten eeuwigen leven.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood, B.V.O.
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