« Niemand leeft voor zichzelf,
mand sierft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God, onze Heer :
aan Hem behoren wij toe. »

(Rom. 14, 7-8)
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Waarom zijn wij zo stil

als wij een dodenkamer binnengaan ?

Zo stil, alsof wij telkens willen luisteren
naar het oudste verhaal van alle tijden ?
Elke dode vertelt het...

het verhaal van leven en van sterven,

een verhaal dat nég niét beéindigd is.

Er is maar één, die zeggen kan :

' Het is volbracht ! ’

Ook wij zullen de ogen sluiten

voor zoveel dat wij niet begrepen,

voor zoveel dat niet is afgedaan.

Elke dode vertelt zijn verhaal,

vertelt het met stukken en met brokken
uit verleden en heden.

En wij hopen dat God er muziek zal op zetten,
er een lied zal van maken,

een lied dat zal doorklinken,

met alle andere,

tot een symfonie van eeuwen en eeuwen.

(M. Verhulst)

Moeders liefde roest niet. Haar grenzeloze be-
zorgdheid, uitgesproken en gedaan : zij is nog
niet beéindigd ! Zij blijft in ons leven. Als een
melodie van God blijft ze in ons hoofd spelen,
bepaalt ze het ritme van onze schreden, de blijde
en droevige dankbaarheid van ons hart.

Moeders liefde vergaat niet : de liefde blijft
eeuwig. God bewaart ze voor ons en voor Hem.

Daarom, beste kinderen, familie en vrienden,
verneugt u in de Heer ten allen tijde.

Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen be-
kend zijn.

Laat al uw wensen bij God bekend worden in
gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging.

En de vrede van God, die alle begrip te boven
gaat, zal uw harten behoeden.

En brengt in praktijk wat u geleerd is en over-
geleverd, en wat gij van mij hebt gehoord en
gezien.

Dan zal de God van de vrede met u zijn.

(Fil. 4, 4-7.9)

Gedenk de overledene in uw gebed.

De families VANDEWEGE, ANSSENS, DERNICOURT
en JOURQUIN,

danken U voor de blijken van
christelijke deelneming.

Namis op zondag 30 december 1979 om 10 uur.

Mis vanwege K.V.L.V. op donderdag 10 januari
1980 om 19 uur,

De Beiaard




