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DANKBAAR AANDENKEN AAN MEVROUW

Maria VAN DE WIELE

weduwe van de heer Raymond VAN OOTEGHEM

geboren te Astene op 29 september 1907 en
godvruchtig in familiekring overleden in het

Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze op 24 juli
1999, gesterkt met de H. Sacramenten.

Lid van Ziekenzorg.
Lid van de K.B.G.

De families VAN DE WIELE - VAN OOTEGHEM -
DE KOCKER - MADOU danken U van harte voor
uw medeleven en gebed.

De namis zal plaatshebben in de parochiekerk te
Machelen op vrijdag 20 augustus 1999 te 19 uur.

Begraf. - Fun. DE BOEVER-Drijoel, Kouter 56 Deinze Tel. 386.30.64
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Op een mooie zomerdag is moeder van ons
heengegaan. Na een lang leven van hard werken
en veel zorgen.

Samen met haar Raymond baatte ze een klein
landbouwbedrijf uit. Het was hard werken, zeker
voor moeder, omdat haar man veel ziek was.
Samen hebben ze vijf kinderen grootgebracht.
De vier dochters zorgden voor een mooi
nageslacht. Haar zoon Maurice bleef bij haar

en was vele jaren een goed gezelschap, vooral
door het al te vroeg heengaan van vader, nu reeds
22 jaar.

Ouder worden was voor moeder ook niet altijd
even aangenaam. Op de nieuwe woonst nu drie
jaar terug was zij terecht heel fier.

Overgelukkig was zij bij het vieren van haar

85 ste verjaardag in bijzijn van de ganse familie.
Het laatste jaar eiste ook zijn tol, zodat ieder voor
zich uitmaakte dat haar einde op deze wereld
naderde.

Dankzij de niet aflatende toewijding van Maurice
kon moeder steeds in haar vertrouwde omgeving
blijven.

Een groot geloof en een regelmatige babbel met
de kinderen, kleinkinderen en zelfs achter-
kleinkinderen beurden haar telkens op.

Dank u, moeder voor alles wat we met u mochten
beleven.

We zullen je missen.




