Moeder Maria, mijn patrones,
neem mij op in Uw hemelse vrengde.
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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria, Gabriél

VAN DOORSELAERE
weduwe van Robert DE ROEVE

Geboren te Balegem op 23 oktober 1918
en godvruchtig overleden te Zottegem
in het A.Z. Sint-Elisabeth
op 18 augustus 2000,
gesterkt door de H. Sacramenten
der zieken.

Haar kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen en haar familie danken
oprecht voor uw aanwezigheid en blijken
van medeleven.

Lieve moeder, lieve meme,
we zullen je missen,
elke dag
in kleine eenvoudige dingen.
Maar ergens
diep in ons hart
leeft blijvend de zachte klank
van je naam.

Je wilde nog zoveel maar
had niet meer de kracht.
Toch blijft het ons vreemd,
toch blijft het onverwacht
omdat wij zo intens verlangen
naar het leven
naar het leven

voor - altijd.
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