Geloofd zij Jezus-Christus.

‘[ Bid voor de Ziel van De Heer

ACHILLE VANDORPE

weduwnaar van Mevrouw

MELANIE DEJONGHE
ceboren te Ronse, de 28 januari 1880 en er
overleden de 13 december 1964,
gezalfd met het heilig Oliesel.

De goede, oude man is naar het Vaderhuis gegaan
om er de eeuwige bzloning voor zijn lang en
verdienstelijk leven t= ontvangen.

De dierbare overledene is altijd een zorgzame
vader en echtgenoot geweesi, steeds bekommerd
om het welzijn van al de zijnen, en om zich dienst-
vaardig te tonen voor geburen en vrienden.

Geen wonder dat al wie hem gekend heeft, zijn
goadheid prees en loofde en hem beminde.

Dierbare kinderen die ik zo beminde, ik dank u
om al uw goedheid voor mij.

Vergeet mij niet in uw gebeden, want dat is het
beste dat ge voor mij kunt doen.

Beminde bloedverwanten, familie en vrienden,
tot weerziens, bidt gii ook een Wees Gegroet voor
mijn zielerust.

Heer geef onze dierbare overledene de eeuwige
rust !

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

De Heer en Mevrouw Marcel HOEBEKE-VANDORPE:

De familien VANDORPE, CALLEWAERT,
DEJONGHE en SPILEERS ;

betuigen U hunnen oprechten dank voor

de blijken van innige deelneming.

(s) druk.imp. spiers marc




