TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Eliane VAN DORPE

weduwe van Fernand BONNIER

geboren te Everbeek op 5 november 1908
en godvruchtig overleden
te Flobecq op 24 december 1995,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

De families
VAN DORPE, BONNIER,
D’HOMME en COTTON,

danken U voor uw blijken van medeleven.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91

Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij ;
haar lieve aandacht voor de aardse dingen
die door haar hoofd en door

haar vingers gingen ;

én alles wat zij was voor u en mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar géén vraag
en zelfs geen antwoord doet de pijn vergeten
die wij tesamen om haar heengaan leden
en die zal blijven schrijnen na vandaag.

Wat doen wij zonder haar in de familie
dat zij met trots en tederheid vereerde ?
wat doen wij zonder haar,

die van haar leerden ?

wij gaan een tijd van lange koude in.

Maar in haar dapper réchtgetrokken spoor
naar Gods oneindig land mogen wij lopen
haar achterna, die hoopte wat wij hopen ;
zij is niet méér dan enkele stappen voor.

En tot zolang : vertroost elkander dan
met wat zij was en blijft voor nu en later.

(Antoon van Wilderode).

Namis : zondag 21 januari 1996 om 11 uur.




