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Dankbare herinnering
aan de
HEER

Kamiel-Julien VAN DORPE
echtgenoot van Mevrouw Madeleine KINDT

geboren te Bevere bij Oudenaarde de 31 augustus
1899 en overleden in de St.Vincentiuskliniek te
Avelgem de 21 oktober 1970, gesterkt door het
Sakrament der zieken.

Zalig hij die op de dood is voorbereid. Julien was
gereed voor de grote ontmoeting met de Heer. Zijn
einde heeft hij voelen naderen. Zijn laatste levens-
jaren waren immers getekend door ziekte en lijden.
Toch heeft hij moedig en met gelatenheid dit kruis
gedragen. Steeds bleef hij opgeruimd en wist de
pijn te verbergen achter een gulhartig woord.

Julien was een man met een sterk karakter. Zijn
leven lang is hij een noeste werker geweest, de
onvermoeibare veehandelaar, die tot de laatste da-
gen véor zijn dood nog zelf al zijn zaken beredderde.
Maar kenmerkend vooral waren zijn eerlijkheid en
rechtschapenheid in handel en wandel. Hij was een
goed echtgenoot en een zorgvolle vader, steeds be-
kommerd om het welzijn van zijn dochter en van
zijn schoonzoon en kleinkinderen, die zijn vreugde
en fierheid waren.

Nu hij naar de Heer is gegaan, bidden wij dat
hij bij Hem voor altijd gelukkig mag zijn.

Heer, neem hem op in uw barmhartigheid, ver-
geef wat in zijn leven onvolkomen is geweest en
geef hem de geborgenheid van het nieuwe, eeuwige
leven.

Dierbare echtgenote, ik dank U voor uw trouwe
liefde en uw kommervolle bezorgdheid in goede
en kwade dagen.

En gij mijn geliefde dochter, mijn dierbare schoon-
zoon en dierbare kleinkinderen, blijf trouw aan wat
uw ouders heilig was en wat zij in hun leven
hebben geéerbiedigd.

Aan allen en vooral aan mijn twee oudere broers,
die nog in leven zijn, een hartelijk dankwoord voor
alles en tot weerziens in de hemel.

Vergeet mij niet in uw gebeden.

Mevrouw Kamiel-Julien Van Dorpe,

De Heer en Mevrouw André Delacauw Van Dorpe
en kinderen,

De families Van Dorpe, Kindt, Van der Meiren en
Vandenberghe,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Avelgem, druk Byttebier-Boels




