Elk leven heeft zin
als men in vrede sterft.

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

René VANDORPE

weduwnaar van Mevrouw
Maria, Antoinette VAN MALLEGHEM

geboren te Everbeek op 14 maart 1918
en godvruchtig overleden te
Everbeek op 31 augustus 1998,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Oud-Strijder 1940-1945.

De families

VANDORPE - D’)HOMME
VAN MALLEGHEM - DE MERLIER
danken U om uw meeleven en gebed.

Namis op zondag 4 oktober 1998 om 10 uur in
de parochiekerk St.Marie te Everbeek-Beneden.

Rouwl. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.

Jouw verhaal staat morgen niet te lezen in de krant.
En het leven gaat door, zelfs het
weer zal niet veranderen,

Nu jouw huis levenloos is.

Waar eens liefde en warmte heerste,
tikt de klok alsmaar verder, je vertrouwde geluid,
alsof dat het lijden verzachte.

We geloofden in wonderen tegen beter weten in,
je huis werd te groot en de tijd stond stil.

Maar de tijd spaart niemand,

en de klok tikt door.

Vanuit je bed keek je door het raam,
je ogen waren moe, van zoveel te zien.

De zon rent als de wind voorbij,
en tekent alleen vandaag met
een cirkel om je heen.

Geef ons nog één dag, net als toen,
we hebben nog zoveel te doen.
Duizend vragen en het antwoord is zoek.

Je laatste trein komt eraan,

en wees niet bang,

want er is iemand die op je wacht.
Tafel en bed zullen er staan,
lakens in het wit,

en wijn waar kleur in zit.

Nu je de trein opstapt, is het

voor jou een bevrijding.

Doe je ogen maar toe en laat

je lichaam maar rusten,

want je bent zo moe van het vechten
tot aan je laatste diepe zucht.

We zeggen geen vaarwel,
maar misschien tot ziens.




