Heden is overgegaan naar het
eeuwig leven, gesterkt door
Jezus Kristus in Zijn

Sacramenten en Pauselijke Zegen.

Mevrouw
MARIA, GABRIELLE

VAN DROOGENBROECK

weduwe van

Frans, Oscar Mabilde.

geboren te Erembodegem op 23 mei 1897
Aan onze genegenheid ontnomen op

3 februari 1973. na een voorbeeldig
moedig gedragen lijJdensweg om opge-
nomen te worden in de Heerlijkheid

van de hemelse Vader.

De Families Van Droogenbroeck, Mabilde,
De Schrijver en De Man,

danken alle, die moeders beproefde
levensdagen met toegewijde liefde,
troost en vreugde hebben vervuld

Dauken U voor de deelname in de rouw
en om de steun van uw vrome gebeden.

Goede God, daags na Maria Lichtmis

riep Gij uw trouwe dienares, Gabriélle tot U
om haar het volle licht te schenken

bij haar Heiland, Jezus Kristus.

In ZIJN lijden werd HAAR lijden
betekenisvol gelouterd en geheiligd ;

zo blij, beminnelijk, ongekunsteld en biddend
gedragen door ZIIN " Blijde Boodschap “

Alles aanvaardde zij als komend uit Gods hand
de goede en kwade dagen, offers en beproeving
Eucharistie en gebed hebben haar leven

gevoed en gesterkt om alles

met geduld, overgave en gelatenheid te dragen
hoopvol uitziende naar het grote moment

dat God haar roepen zou

en zij haar levenskleed,

afgenaaid steek na steek,

gelouterd, ach zo mooi, rein en blank

terug in Gods handen zou geven.

Zo is ons goede en lieve moeder

ons voorgegaan : groot in geloof en gebed
bewonderenswaardig en moedig in haar lijden
zelfvergeten voor haar geliefde familie

en uitermate vriendelijk en dienstbaar voor ledereen.

Heer God, liefdevolle Vader

zonder U heeft ons bestaan geen zin.

Wij danken U voor onze lieve moeder

die ons altijd zo nabij en zo dierbaar was.

Mogen wij in haar al wat edel, vroom en schoon was,

in eer en deugd bewaren

en meedragen in ons verder leven

in vrede en vriendschap onder elkaar.

God, wij bidden U,

laat moeder nu voor eeuwig delen

in UW eeuwig Licht en leven

dat Gij hebt beloofd

aan alien die U trouw hebben gediend

Aan U allen mijn geliefde familie

eerwaarde Zusters van mijn laatste tehuis

mijn oprechte dank voor uw warme

genegenheid en geborgenheid bij U

Bidden we voor elkander en tot weerziens
in Gods Vaderhuis.




