In de hemel een engelke meer !
2

Zalig aandenken aan
X uthy

dochtertje van Eric en Veronique
Van Driessche - De Vleeschauwer,
zusje van Fanny en Robby.

Geboren in de Sint-Elisabethkliniek

te Zottegem op 13 juni 1989 en er naar
de hemel gegaan op 13 juni 1989.

De engelenmis had plaats te Michelbeke
op 16 juni om 9 uur.

Geen zonneke dat nog lacht
dat ons de warmte bracht.
Geen sterreke dat nog droomt
aan ’t duister firmament.

Geen windeke dat nog ruist.
Geen waterke dat nog bruist.
Geen sprieteke dat nog buigt.
Geen bloemeke dat nog wuift.
Geen schaapke dat nog blaat.
Geen vogelke dat nog kweelt.
Geen mens die nog mijn liefde deelt.

(uit ,,Mijmeringen” : André Van damme )

Eric en Veronique

Van Driessche - De Vleeschauwer,
Fanny en Robby

Alsook de familie danken U.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel




