» En als God mij in mag enten
hier in dit aardse dal,

dan rijpt hij de lente

tot ik openbloeien zal. »

T

GELOVIG AANDENKEN AAN

DE HEER

Richard, Polydoor Van Driessche
Odile BOCKSTAELE.

Geboren te Oosterzale op 4 november 1910
an zacht overleden te Zottegen op 4 maart
1989, gestrkt door de Heilge Sakramenten.

Echtgenoot van Maria,

In Gods Liefde aanbevolen en ten grave ge-
dragen te Oosterzele op 11 maart 1989.

De namis wordt opgedragen in de dekanale
kerk te Oosterzele op donderdag 13 april om
19.30 uur.

De families VAN DRIESSCHE, BOCKSTAELE
DE MOOR en SERGEANT

danken U oprecht
voor de blijken van genegenheid
en Uw gebed.

Richard verliet ons, na een lauwe winter die
nooit «winters» werd, en met het prille van
een nieuwe lente in zicht.

Het afscheid was te plots, te vroeg en eigen-
lijk nog niet verwacht. Maar rustig was het
wel, alsof hij nog even wou slapen voor het
verwachtte familiebezoek.

Hij was een sober man, een man van weinig

woorden, maar sterk van karakter, en een
onwrikbare wil om te leven.
Toch wist hij in zijn taai lichaam, gekwetst

door zijn graag gedaan werk, de moed en
het optimisme te bewaren.

In alle eenvoud heeft deze man in Christus
geloofd en op Hem zijn vertrouwen gesteld.
De Geest deed in hem het gebed beleven :

« Geef mij draagkracht, niet klagen, maar
dragen en bidden om kracht. »

Richard, uw zang in de H.Mis, uw mooie
stem om vreugde te zaaien, mag nu het
«Alleluia» zingen bij God uw Heer.

Uw «winter» is voorbij. Nu biedt God U
Zijn lente aan..

Heer, wij danken U om de vreugde die we
samen met hem mochten beleven.

Beste Odile, ons Simonne, Maurice en klein-
kinderen, als U mijn levenslied overneemt
blijf ik meteen bij U in diezelfde moed en
hoop !

Dank U allen voor Uw vriendschap.

Beste familieleden en vrienden, God zij met
U in alle vrede.

tel. 6203 71
(091) 62 70 01

Vandekerckhove,
QOosterzele, tel.

Begrafenissen
Druk. De As,




