T
VROME HERINNERING AAN

MEVROUW
Yvonne VAN DRIESSCHE

echtgenote van de
Heer Richard NOTERMAN.

Geboren te Everbeek op 24 januari
1912 en er godvruchtig overleden op
19 september 1982.

Voor onze geliefde moeder is het
ogenblik om de eindbestemming van
haar leven in te gaan zo plots en
onverwacht aangebroken.

Gesterkt door haar geloof, was zij
een trouwe echtgenote vol zorg en
kommer voor haar man, was zij een
liefdevolle moeder voor haar kinderen
en kleinkinderen. Hun geluk was haar
geluk, hun problemen waren ook haar
problemen.

Voor haar echtgenoot en familie is
haar heengaan dan ook zeer pijnlijk,
omdat haar diepe genegenheid hen
zoveel vreugde schonk. Zij was innig

toch vergroeid met hun leven, dat de
scheiding hen nu onnoemelijk veel
leed bezorgt.

Met vertrouwen bidden we dat de
Heer haar nu lone voor het vele
schone in haar leven.

Beminde echtgenoot en kinderen,
kleinkinderen en familie, zo graag had
ik nog vele jaren bij u allen willen
blijven. Bidt nu voor mij dat God mij
genadig weze en dat Hij u sterke.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige
rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood,
b.v.o.

De families :
VAN DRIESSCHE, CABO, NOTERMAN
en LABIAU,
danken U voor de blijken van
kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




