+ De dierbare overledene is door de dood

verrast, maar wij hopen en bidden dat

het blijvende geluk bij God de vreugde

DE HEER van het leven waaraan hij zo gehecht
was, nu ver moge overtreffen.

ANDRE VAN DBOOGENBROECK In gans zijn korte leven heeft hij veel

meer gedacht aan de anderen dan aan

Tot dankbaar aandenken aan

echtgenoot van Mevrouw zichzelf, in trouwe aanhankelijkheid aan
de Heer.

REARIECIOSER | EOLESHL, Hij leefde met overgave voor de zijnen
geboren te Appelterre-Eichem en hij was fier op zijn gezin waaraan
op 27 december 1942 hij verknocht was ”als vader voor

en bij een smartelijk ongeval vrouw en kind, door hen bemind ™.
overleden te Middelkerke Hij heeft zich niet gespaard voor zijn
op 19 maart 1988. werk, maar daarboven stelde hij graag

zijn talent ook in dienst van zijn vrien-
den, als bezieler van de Koninklijke
Fanfare, waaraan hij vele lange uren

Ondervoorzitter Koninklijke Fanfare
« Trouw aan Kunst».

Voorzitter W.T.C. «Onder Ons». heeft besteed zonder eigenbelang. Daar-
Ereteken van de Arbeid. door had hij ontelbare vrienden ; daar

Verkoopingenieur bij de liften om ook willen wij nu dankbaar voor
« Gelicom » Schindler » hem bidden :

” Heer, Gijzelf hebt geweend om de
dood van uw oriend Lazarus; Gij be-

De families grijpt ook onze smarit.
VAN DROOGENBROECK, FOUBERT, Wat ons het dierbaarst is hebben wij
SYROIT, VAN DROOGENBROECK. in uw handen gelegd ; aanvaard nu

ons vermorzeld en gebroken hart en
help ons om woor elkaar een troost te
zijn op de weg die voor ons ligt”.

danken om uw blijken
van innige deelname aan hun rouw
en de steun van uw gelovig gebed.
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