Maria Octavia VAN DROOGENBROECK

”” Gelukkig zijn zij allen,
die, hemelwaarts genood,
" in vaders handen vallen
en leven na de dood. ™ G.G.

GEDENK IN UW GEBED EN OFFER MEVROUW

Echtgenote van Mijnheer Cyriel DE COPPEL

geboren te St. Antelinks op 30 maart 1891 en schielijk
overleden gedurende haren arbeid op 9 juli 1969. in
niterste nog gezalfd met de H. Olie.

In dit tranendal wordt het levensgeluk soms gestoord
maar niet gebroken door de dood. Het leven kan wel is
waar hard om dragen zijn. We moeten de werkelijkheid
voorogen hebben. We zijn niet geboren om hier te blij-
ven, maar slechts om in deze korte levensjaren ons
hemelsgeluk op te bouwen, doorin al ons handelen God
in ’t zicht te hebben. Wie het leven zo beschouwt en
er in gelooft, kan niet tegenstaande de zorgen en droef-
heid, die het lijden en de dood meebrengen, nog ge-
lukkig verder leven.

De duurbare overledene was een goede echtgenote
en moeder, werkzaam, zachtmoedig, godsdienstig van
aard, overtuigd van haar menselijke roeping in dienst
van de Heer. Zacht moet zij gestorven zijn en geen
rimpel van pijn lag op haar wezen, overtuigd gerust
bij haar Schepper te gaan.

Duurbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en
familieleden al, mijn zo plotseling scheiden van u,
is een vingerwijzing voor allen ’’als een dief in de
nacht. >’ Onverwachts binst mijn zorgzame arbeid.
Weest bereid. In kristene gelatenheid, vinden wij in het
gebed de kracht om te aanvaarden wat wij zo dikwijls
bidden in het Onze Vader ” Uw wil geschiede.”

Ik dank u om het geluk dat ik bij u genoten heb.
Leeft allen gelukkig en gedenk mij in uw gebeden en
heilige Missen en weest de troost en steun voor vader.

Zoet-Hart van Maria wees mijne zaligheid.

De Heer Cyriel DE COPPEL,

De Heer en Mevrouw Roger DE COPPEL - VLASSENBROECK,
De Heer en Mevrouw Raymond DE COPPEL- VAEREMANS,

Mejuffer Hilda DE COPPEL,
Mejuffer Martine DE COPPEL,

De familien VAN DROOGENBROECK, DE COPPEL, VAN DER

HAEGEN en BIAZAR.

BEDANKEN.
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