...die moe gewrocht
en moe geleden
een beter land is ingetreden... (G.G.)

T

Denise VAN DYCKE

echtgenote van Paul BAGUET,

geboren te Nederbrakel op 19 juli 1932
en thuis godvruchtig overleden op
9 mei 1994, begeleid door de gebeden

uit de dodenliturgie van de Heilige Kerk.

De families VAN DYCKE, BAGUET,
D'HAEYER en VAN WAMBEKE
danken u voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Namis: maandag 30 mei 1994 te 19 uur.
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Denise, leef nuverderin vrede,

uw aardse strijd is gestreden

en die hebt ge dapper gevoerd.

Wie zal ooit begrijpen

hoe ge in stilte hebt geleden.

Gij waart een toegewijde echtgenote,
een zich niets ontziende moeder

en een lieve oma.

Tot de laatste dag hebt ge

zonder morren uw kruis gedragen.
Machteloos slaan we onze ogen ten hemel
en bidden tot de Heer onze God

dat Hij u alle schuld zou vergeven

en ubelonenvoor het ontelbare goede
dat gij voor ons allemaal verrichtte.
Wij blijven ons u herinneren,

in stralende zon,

zoals ge waart toen ge alles nog kont.
Vaarwel en blijf over ons waken !




