De Heer zal mij vergelden volgens zijn ge-
rechtigheid, want ik heb zijn wegen trouw
bewaard.

TOT HET GELUK VAN DE VERREZEN HEER
WERD GEROEPEN

DE HEER
GEORGES VAN DIJCKE

echtgenoot van Mevrouw
MADELEINE D’HAEYER

geboren te Nederbrakel, op 18 november 1904
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Brakel,
op 9 september 1972,
voorzien van de sacramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

In leven lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen, spelend lid en later erelid
van de Koninklijke Harmonie « De Eendracht ».

Oud-Gemeenteraadslid.

Vredig is hij in de Heer ontslapen ; zijn taak
is volbracht. Zolang hij krachten had heeft hij
veel en hard voor zijn gezin gewerkt, totdat
de ziekte hem dwong in zijn huis te blijven.

Van die dag af werd hij het hoofd van de
veilige haven, waar kinderen en kleinkinderen
voortdurend binnenkwamen. Hij leefde mee
met alle vreugden en alle zorgen, die men hem
kwam mededelen, hij kon genieten van het
spontane van een kinderziel en had aandacht
voor alles wat zich in zijn familie, in zijn
gemeente en in de ruime wereld afspeelde.

Zijn langdurige ziekte, die hij zonder klagen
droeg, had hem gezuiverd en veredeld. In
deze ziekte heeft hij zijn hoop en zijn klare
kijk op het leven bewaard.

Zijn sterven is nu een bevrijding uit pijn en
ellende, maar is ook een opgaan naar de
vreugde en het geluk, waarvan hij reeds een
glimp in dit leven heeft opgevangen en waar-
van hij nu het hoogtepunt zal kennen door de
deelname aan het volle leven van de Heer.

Beste echtgenote, ik dank u voor uw zorg-
volle toewijding, uw troost en uw steun. Blijf
verder leven met het geloof en de hoop,
waarop wij samen ons leven hebben gebouwd.

Beste kinderen en kleinkinderen, houdt mijn
gedachtenis in ere en gedenkt mij in uw
gebeden.

Moge Christus die hem tot Hem riep, hem
ontvangen in de hemel. Amen.

De namis zal op donderdag 28 september
1972, te 7.30 uur, opgedragen worden in de
dekenale kerk van Brakel.

De families VAN DIJCKE, D'HAEYER, OTTE
en COESENS betuigen hun dank voor uw blij-
ken van deelneming.
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