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Dankbaar aandenken aan
De Heer

Marcel VAN DYCKE
echtgenoot van Marie FRANCEUS,

geboren te Sint-Maria-Oudenhove

op 12 mei 1926 en godvruchtig overleden
in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 2 maart 1991.

Nog geen twee maand na zijn moeder, is
ook Marcel voorgoed heengegaan uit ons
midden. "Gedeelde smart is halve smart”
zegt men. Wegens zijn ziekte kon hij ze
slechts met veel moeite meedelen. Zo
heeft hij de emoties bij het overlijden
van zijn moeder vaak alleen moeten ver-
werken in de stille uren op zijn ziekbed.
Na veel lijden, dat hij gelaten gedragen
heeft, is hij te vroeg heengegaan. Allen
hebben getracht zijn lijden te verzachten ;

geneesheren en verplegers, de liefde-
volle aanwezigheid van zijn echtgenote,
de korte bezoekjes van familie en vrien-
den. Dat alles stemde hem gelukkig en
dankbaar, maar kon het toeslaan van de
dood niet verhinderen.

Voor de dood staan wij mensen onbe-
grijpend en machteloos. Slechts de be-
vrijdende boodschap van de Heer geeft
hier uitzicht. "Wie in mij gelooft zal
eeuwig leven".

Gestorven voor de wereld is hij nu zijn
weg naar de Heer gegaan. Op deze tocht
naar dat eeuwig geluk kunnen wij hem
helpen door ons gebed. Daarom voegen
wij onze bede bij die van de Kerk tot
zijn zielerust.

De families
VAN DYCKE, FRANCEUS
danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : zaterdag 13 april om 19.30 uur.

Begrafenissen Denys Jo, Zottegem
Drukk. Hans Maginet, Zottegem




