VROOM AANDENKEN AAN

Nelly VAN DYCKE

echtgenote van Alfons DE METS

geboren te Nederbrakel op 28 september 1933
en godvruchtig overleden thuis
op 18 december 1995, begeleid door de
gebeden uit de dodenliturgie van de H. kerk.

Amyotrofisch lateraal-sclerose, een verlammende
ziekte, stond centraal in uw laatste vijftien levens-
jaren. De leergang "Leven met een ongeneeslijke
ziekte" hebt U echter met grootste onderschei-
ding volbracht. Je had je mentaal voorbereid op
deze laatste stap. Geen angst voor de dood, geen
paniekerige toestanden. Enkel de serene woor-
den "Dank U" tot uw echtgenoot Alfons en een
laatste lichaamskontakt met uw dochter Myriam.
Het besef dat je als grootmoeder beperkt was in
je mogelijkheden was heel moeilijk om dragen. We
konden je echter gemakkelijk verleiden tot..nog
eens..een familiale Sun-Park mid-week.

Oma, we zullen je ontwapende glimlach steeds
blijven herinneren

Je hebt ons alle ruimte gegeven om ons te ont-
plooien en onze weg te kiezen. Je hebt ons niet
laten vallen, ook al namen we beslissingen die niet
strookten met uw verwachtingen. Je liet echter
geen ruimte voor langdurige interne conflicten.
Ma, de door U geschapen gezinsband zal niet
verdwijnen met uw heengaan.

25 jaar geleden leerden wij samen zwemmen in
Ronse. Misschien leerden wij er om in elke om-
standigheid het hoofd boven water te houden. Uw
moed en optimisme heeft het voor mij makkelijker
gemaakt om U bij te staan.

Nelly, je zal steeds een stimulans voor mij zijn om
mijn leven zinvol verder te zetten.

Open deuren en gezellige koffiekransjes waren
uw handelsmerk. Klaagzangen waren hierbij ta-
boe. Het hoge woord was evenmin aan je besteed.
Tant' Nelly, je bereidheid tot luisteren en je open-
heid voor ieders mening maakten je tot een aan-
gename gesprekspartner die ieder van ons zal
missen.

Onze samenkomsten mondden vaak uit in inte-
ressante conversaties. Dit bleef zo nadat het
noodlot voor je had toegeslagen.

Nelly, je zal er ons steeds op wijzen dat het steeds
de moeite waard is om iedere moeilijkheid probe-
ren te overwinnen.

Arrividerci

De families :
VAN DYCKE - DE METS-
D'HAEYER - GOESSENS
danken U voor uw medeleven.

Namis op maandag 8 januari 1996 om 19uur.
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