VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

REMI VAN DIJCKE

echtgenoot van Mevrouw
IMELDA VANDER LINDEN

geboren te St.-Maria-Oudenhove.
op 3 september 1903 en er rustig overleden
op 11 juli 1978,

gesterkt door het Sacrament van de zieken
en de Pauselijke Zegen.

En toen de zon was ondergegaan sprak Jezus :
« Kom, laten we oversteken ». (Marcus 4, 35)

Heer, het was een stille wenk van Uw hand
op de avond van een leven dat in de kracht
van Uw liefde schoon en vruchtbaar mag heten.

Hij is met U meegegaan in rustig vertrouwen,
weemoedig wel om hen die hij alleen laat en
voor wie hij met hart en ziel heeft geleefd, maar
zeker van het nieuwe leven dat als een ochtend-
gloren van de nieuwe dag opdaagt daar waar Gij,
die Liefde zijt, ons wacht.

Gelijk de zon die ondergaat in zee op het
laatst de horizon in onbeschrijfelijke gloed ont-
steekt, zo verzinkt zijn geest in Uw eeuwig Licht
met een onsterfelijke weerglans in ons hart dat,
eeuwig dankbaar nu, vaders beeltenis bewaart,
als een lichtspoor naar U God, die Vader zijt.

Voor uw medeleven en gebed danken U :

Mevrouw Remi Van Dijcke-Vander Linden,
Mejuffer Jeannine Van Dijcke,
Mejuffer Erna Van Dijcke.
De families VAN DIJCKE, MEULYZER,
VANDER LINDEN en DE VLEESCHOUWER.

Druk. J. De Clercq, Sint-Maria-Oudenhove




