« Al wat gij gedaan hebt voor een dezer
geringsten van mijn broeders, hebt gij aan
Mij gedaan ». (Mt. 25, 40)
Dit weze een uitnodiging tot een vroom en

dankbaar gebed voor

ZUSTER EMILIENNE

(CELESTE VANEECKHAUTE)

van de Zusters van Sint Franciscus
van Opbrakel.
Zij werd geboren te Grammene op 4 septem-
ber 1897. Zij wijdde zich aan de Heer toe
door haar kloostergeloften op 14 augustus
1917 en overleed in de Sint Franciscuskliniek
te Opbrakel op 22 mei 1981, voorbereid en
gesterkt door de heilige sacramenten van de
zieken en de stervenden en de Apostolische
Zegen.

Zuster Emilienne en... Elst : twee begrip-
pen die onafscheidbaar met eikaar verbon-
den blijven voor allen die Zuster Emilienne
hebben gekend te Elst.

Gedurende 55 jaren - meer dan een halve
eeuw - heeft deze eenvoudige Franciscaanse
kloosterzuster haar persoon, haar taienten en
haar tijd beschikbaar gesteld voor zoveel
generaties van mensen te Elst. Haar beste
krachten heeft zij ontegensprekelijk gegeven
voor het onderwijs, de vorming en de alge-
hele opvoeding van de volkskinderen. Haar
taak als opvoedster beschouwde zij «als

nooit afgewerkt ». Wanneer de kinderen, die
zij met zoveel zorg en toewijding had bege-
leid, de Lagere School moesten verlaten,
trachtte zij hen verder te helpen en samen
te brengen in de Zondagschool, de Eucha-
ristische Kruistocht, de Jeugdorganisaties.
Aldus heeft zij zovcle mensen kunnen vor-
men die een leidende taak konden opnemen
in de parochiale gemeenschap.

Naast haar religieuse bekommernis en zorg
voor de kinderen en de jeugd, vond zij nog
tijd, - en dit nog meer na haar op pensi-
oenstel.ing - voor regelmatig bezoek aan zie-
ken en bejaarden, voor hulp in de huishou-
ding bij mensen in nood, voor begeleiding
van zwaar-zieken en stervenden, voor de na-
zorg bij overledenen... Zuster Emilienne werd
wel eens genoemd «de  onderpastoor van
Elst ». Zeer veel heeft zij gedaan voor de
bevolking van Elst! Doch al wat zij gedaan
en gepresteerd heeft, 't gebeurde al zo een-
voudig, zo echt en oprecht, zonder inmen-
ging noch aanstellerigheid, zonder bereke-
ning. Zij «erkende geen ander teken van
superioriteit dan goedheid » en dienstbaar-
heid. (Beethoven)

Heer, wij danken U om dit schoon reiigi-
euse leven, Laat Zuster Emilienne nu delen
in Uw heerlijkheid en moge het goede dat
zij in Elst heeft gedaan ons blijven bezie-
len en vruchten dragen overvloedig.




ZIUN WAL
GESCHIEDE.




