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Dit is voor U een aandenken aan
MEVROUW

Maria-Celestina VAN EESBEEK
weduwe van Petrus-Joseph ROOSENS
geboren te Denderwindeke op 28 juni 1887
en godvruchtig overleden te Lierde op 28
december 1977, gesterkt door de H. Sakra-

menten der zieken.

Omdat zij een sterke persoonlijkheid was,
een vaste band tussen haar reeks afstamme-
lingen, die nu al vijftig leden telt, trad zij
al van haar dood de geschiedenis in binnen
haar eigen familie en er buiten. Zij was
voor ons nog tijdens haar leven een vrouw
van eeuwigheid geworden, die ons nu op
dit schijnbaar laatste moment niet heeft ver-
laten.

In de beproeving van het leven was zij ge-
hard : echtgenoot en zoon gestorven nog
binnen dezelfde maand, in volle oorlog we-
duwe met vijf kinderen, financiéle tegenslag,
felle ziekte.

Zij bezat in hoge mate wijsheid, niet uit de
geleerde boeken; als iemand, die het is ge-
gund een kleine eeuw lang de kronkelende
loop van ons leven te overzien, had ze tot

heden toe de scherpzinnige kracht te oor-
delen en ijdelheid te noemen, wat ijdel was.
De gave van het woord was haar gegeven :
onuitputtelijk vol kwinkslagen, met ironise-
rende uitspraken, die de tegenspreker
steeds in verlegenheid brachten; ze kon met
blijkbaar genoegen de discussie tussen ar-
geloze gespreksleden opvoeren; ze kon
troosten in zware nood.

Om dit alles was ze de gevierde gaste op
familiefeesten om als eerste te komen of
weg te gaan als laatste. Zij was de graag-
geziene, op feestdagen overladen en blij
met de geschenken.

Zij is de dood gestorven die haar paste :
hard en moedig zoals haar leven het had
geéist en, naar haar eigen zeggen haar Heer
en God vrezend, Die haar voor altijd heeft

opgenomen.

De families VAN EESBEEK, ROOSENS,
SEGERS en VANDERMIJNSBRUGGEN
danken U.

Begrafenissen HERREGODTS
Geraardsbergsestraat 116, Ninove
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