" Gedenk, o mens, dat gij stof en as zijt
_en tot stof en as zult terugkeren "’
(Aswoensdag)

T

Gedenk in uw gebed het leven en
sterven van

MEVROUW
Emma Hortense VAN ELSUWE

Weduwe van

JOSEPH, ARTHUR DAUWERS

geboren te Deftinge op 15 april 1902 en god-
vruchtig overleden te Geraardsbergen op
8 maart 1987, gesterkt door de H. Sakramen-
ten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

De families

VAN ELSUWE,
DAUWERS,

VAN DEN BERGE
VAN RAMPELBERGH

danken u van harte voor de blijken van

innige deelneming en gebeden.

Begrafenissen DE DEYN, Burchtdam, Ninove
Tel. 054 - 33.15.39 - 32.36.96

Zo heeft dan Hortenske nu ook volbracht.
Jaren geleden was ze geboren te Deftinge.
Ze groeide op in het diep-christelijk geloof
van de oprechte brave mensen. Zo heeft zij'n
godvruchtige jeugd gekend en was er diep
gelukkig en dankbaar om.

Eenmaal gehuwd was zij even gelukkig, of
schoon zij de pijn geen kinderen gehad te
hebben en vele zorgen heeft gehad met haar
zieke en vroeg-verzwakte echtgenoot. Het was
alles graag gedaan.

Zij had geleerd hoe dienstig te zijn 'n hele
diepe vrede en geluk kan meebrengen en ...
ook méébrengt.

De kracht daartoe vond zij in haar dagelijks
gebed en haar veelvuldig kerkbezoek.

Het is dan ook met veel eerbied dat de men-
sen haar naam uitspreken.

Zo zie je dat zij toch ook kunnen waarderen
wat oprecht en gemeend is.

Zij heeft nu in de volle zin van het woord
volbracht en dankt zeker haar familie en
medemensen die haar hebben bezocht en ge-
troost met hun vriendschap.

De Heer moge Hortenske in Zijn hemel opne-
men om haar godvruchtig en vroom leven,
Zij leve nu in Zijn vrede, omdat zij het goed
gedaan heeft.

Drukk. Du Mongh, T. 054-331066 Denderw.




