Uw Ja weze Ja! Uw Neen weze Neen!
(Ev. Matth. S. 37)

ZALIG AANDENKEN

van de Heer

HENRI VAN ELSUWE

Oud-Provincieraadslid, Burgemeester van Neder-
brakel van 1 januari 1927 tot 31 december 1952.

Erelid van de Bond van het H. Hart en van het
Xaverianengenootschap en lid van de godvruch-
tige Confrerién der parochie.

Ridder in de Kroonorde en vereerd met de
Burgerlijke medalie le klas.

Stichter en Oud-Voorzitter van de Christen Mid-
denstandsbond, Oud-Voorzitter van de Koninklijke
Harmonie «De Eendracht», Oud-Voorzitter van de
Handboogmaatschappij « De Ware Vrienden ».

Geboren te Nederbrakel de 6 april 1883 en er
zeer godvruchtig overleden
de 17 februari 1958, gesterkt door de
genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Eén van Brakels verdienstelijkste mannen is
verdwenen! In de persoon van deze geachte
overledene is een voorbeeldig kristen, een echt
katholiek, een trouw Vaderlander heengegaan.
Gedurende 26 jaren heeft hij op voortreffelijke
wijze onze gemeente bestuurd, na er gedurende
6 jaren het ambt van Schepen te hebben vervuld.
Allen die met hem hebben samengewerkt zullen
van zijn wijze leiding, zijn rechtschapenheid, zijn
offervaardigheid en rechtvaardigheidszin getui-
gen.

Gesproten uit een doorkristelijke familie, heeft
hij naar het voorbeeld van zijn oom, Pauselijk
Zouaaf, doch op een andere manier, de goede
strijd gestreden.

De Leer van de Goddelijke Meester «Wie de
eerste onder U wil zijn, zal de dienaar wezen van
alleny heeft hij, gedurende zijn lang Burgemees-

terschap, ten volle verwezenlijkt. Hij was, in alle
eenvoud, de dienaar van allen, van groot en
klein, maar nog het liefst van de kleinen.

Op de hoogte van zijn taak, begaafd met hel-
der doorzicht en voorzichtigheid, gepaard aan
de nodige krachtdadigheid, verdedigde hij alles
wat wettig was en rechtvaardig.

Nooit was iets te lastig, te moeilijk of te ver,
waar het gold dienst te bewijzen of het wel-
zijn van zijn volk te bevorderen.

Hoe menig kind van Brakel heeft niet aan zijn
bereidwillige steun en tusserkomst, een eervolle
loopbaan te danken ?

Door onophoudende zorg en toewijding, heeft
hij, met de trouwe hulp van zijn medewerkers,
de gemeente tot een hoog peil van welstand en
vooruitgang gebracht; hierom ook werd hij, en
door overheid en medeburgers ten zeerste ge-
waardeerd. De toestand der gemeente, bij zijn
aftreden was een bewijs van zijn bekwaam en
wijs bestunr. Ook hebben alle rechtgeaarde
Brakelaars het politiek heengaan van hun Burge-
meester diep betreurd.

Duurbaar Brakels volk, wier welzijn mij zo
nauw ter harte ging ! Ik hoop dat gij mij niet zo
rap zult vergeten. En gij allen, die mij zo lange
jaren hebt gesteund en gevolgd, ik dank U van
harte ! Samen hebben wij, met Gods hulp, veel
goed werk verricht. Blijft steeds trouw aan de
goede zaak en nimmer of nooit zal het U be-
rouwen. Vaart allen wel en tot wederziens hier-
boven!

Mijn beminde Zusters, ik moet U verlaten !
Scheiden is zo pijnlijk | Wij waren samen z6 ge-
lukkig ! Doch niets is duurzaam op aarde! Hebt
dank om uw liefdevolle zorgen ! De Heer weze
uw steun en uw troost! Onze scheiding zal niet
lang duren. Welhaast zijn wij wederom samen,
verenigd met al onze geliefden, bij God, om
nooit meer te scheiden.

Duurbare familieleden en vrienden, hebt dank
om uw trouwe genegenheid ! Tot wederziens |

H. Hart van Jezus, ons toekome uw Rijk. (300 d. afl.)
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Om uw blijken van kristelijke deelneming
danken U de
Families VAN ELSUWE
VANDERLINDEN
en ROOS.

RVN

Oruk. Jos. De yieeschouwer. 41 Neerstr. Nederbrakyg)

Custodiat animam
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