Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
VROOM AANDENKEN AAN
MEJUFFER

Maria-Clotilde VAN ELSUWE

geboren te Nederbrakel op 3 juni 1881 en er

godvruchtig overleden op 21 december 1970.

Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten en
de Pauselijke zegen.

Lid der Mariacongregatie
en Raadslid der 3e Orde.

Indien het lijden de koninklijke weg is die
recht tot de heerlijkheid voert dan lijdt het
geen twijfel dat voor onze dierbare overledene
een onvergankelijke kroon is weggelegd. Bij
haar ziekbed was, voor elke kristen mens,
heel wat te leren : men kon er aanschouwen
hoe Kristus’ Passie nog steeds wordt voort-
gezet en aangevuld door het lijden van zijn
volgelingen ; men kon er overwegen hoe de
miserie, die ook ons leven al eens binnentre-
den kan, klein en nietig is bij wat sommigen
hebben te doorstaan. Tien volle jaren lag ze
op een lijdensbed ; geleidelijk en stil voltrok
de ziekte haar werk door al de vezels van haar
wezen tot ze ten slotte verraderlijk elke le-
vensverrichting sloopte. En toch kloeg ze
niet en bleef de onnoemelijke miserie verbor-
gen achter een fris en kraaknet uitzicht door
de zorgen van een liefdevol zusterhart. 'lk
ben in de handen van O.L. Heer’ placht ze
te zeggen en ze vulde haar lijden aan met een
ononderbroken gebed ; één met Jezus in de
H. Eucharistie en met Maria die ze zo ver-
eerde.

Mijn geliefde zuster, ik mocht in mijn leven
niets dan vreugde aan u beleven en in de
harde dagen en nachten van mijn medogen-
loze ziekte, niets dan troost. Ik dank en ik
dank u ! Moge de Heer u zegenen ; we blijven
verenigd in het dagelijks gebed. Beminde
vrienden en familieleden tot weerziens in een
blijde eeuwigheid.

Jezus, Maria en Jozef, ik geef U mijn hart,
mijn ziel en mijn leven. 300 dagen afl.

Om uw blijken van kristelijke deelneming
danken U de

Families VAN ELSUWE
VANDERLINDEN
en ROOS.

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470




