Heer onze God, de naam van elke mens s‘aat
gegrift in de palm van Uw hand !

.l.

Dankbare herinnering

aan Mevrouw

Mariette VAN ELSUWE

weduwe van de Heer

Gerard BRAECKMAN

geboren te Zottegem op 11 juni 1926
en in familiekring godvruchtig overleden
te Strijpen op 21 augustus 1991,
voorzien van de H. Sakramenten der zieken.

Om uw gebed en blijken van medevoelen
danken U :

Gerard en Rita Braeckman-Batteau,

Marcel en Rita Braeckman-Van Den Driessche,
Belinda Braeckman,

Johanna Braeckman,

Franky Braeckman,

De families Van Elsuwé, Braeckman, Van
Laethem en Bert.

Je hebt je strijd gestreden, je hebt het met veel
moed gedaan, wie kan begrijpen wat je hebt
geleden, wie kan voelen wat je hebt doorstaan !

., Dank je voor alles ' waren een van je laalste
woorden, maar niet jij, maar wij, lieve moeder,
moeten u danken voor zoveel liefde, zoveel goed-
heid, zoveel bezorgdheid. Voor uw kinderen,
kleinkinderen en familieleden was je steeds pa-
raat, niets was je te veel en uw aandacht was
grenzeloos, niets ging aan u voorbij, niets liet
je onverschillig. Je allert zijn was aanstekelig
voor allen die u kenden. U hield van het leven
en een vogel, een bloempje, of wat zachte mu-
ziek konden bij u tranen van geluk doen opwel-
len. Gans je leven was gericht op geloof,
hoop en liefde en je dagelijkse gebeden kwamen
steeds op de eerste plaats. Vooral in de laatste
jaren van beproeving en ziekte heb je steeds
je krachten geput in het gebed. O.L. Vrouwke
was uw grote troost.

Lieve moeder je was zo graag nog een beetje bij
ons gebleven, wij hadden u graag nog een beet-
je bij ons gehouden. Maar hier eindigt een
mensenleven en begint een eeuwig bestaan.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, uw zor-
gen waarmee je mij tot het laatste hebt bijge-
staan, waren voor mij heel kostbaar, ze hebben
mij zoveel getroost.

Mijn laatste wens... blijf allen samen in liefde
voor mekaar aan vader en mij denken, dan weet
ik zeker dat ik niet tevergeefs geleefd heb.
Beste zusters, broer, familieleden en vrienden,
voor al uw attenties, vriendschap en genegenheid
zeg ik oprechte dank !

Druk Magerman - Begr. Crem. Wim Gabriéls




