De vriend van de bruidegom is blij
als hij de stem van de bruidegom hoort.
Zo is nu mijn vreugde en ze is volkomen (Joh. 3,29)

Op 5 februari 1971, na een dankbare her-
denking van haar vijftigjarig kloosterleven
na vierendertig jaren missiearbeid en na
een slepende pijnlijke ziekte, werd in de
vreugde van het Vaderhuis opgenomen:

Zuster HYACINTHE

Clara VAN GANSBEKE

Zij werd geboren te Scheldewindeke op
13 augustus 1900 en werd in de Zusterge-
meenschap vande H. Franciscus van Assisié
te Opbrakel aanvaard op 15 mei 1918.

Zij wijdde zich volledig aan de Heer toe

op 16 augustus 1919 en vertrok voor de

eerste maal naar het Missiegebied van
Rwanda op 18 oktober 1936.

Zij keerde terug naar Opbrakel in maart

1970 met geknakte gezondheid om zich in

stilte, maar stichtend voor te bereiden op
de eeuwige ontmoeting met de Heer.

Volgens haar eigen verlangen ontving zij
tijdig de heilige sacramenten van de zieken
en de stervenden.

Voor onze dierbare Zuster Hyacinthe is, na zovele
offers en lijden, "het uur gekomen”, het uur van
de verlossing. Voor ons die haar gekend, verzorgd
en dagelijks ontmoet hebben, betekent haar heen-
gaan een verlies omwille van haar stil, maar niette-

min lichtend voorbeeld. Zij bezat een aantrekkings-
kracht door haar brede en ongekunstelde glimlach,
- het ging immers altijd goed -, door haar uitzon-
derlijk geduld, zodat nooit een klacht over haar lip-
pen kwam, en door haar spontane dankbaarheid
voor elk bezoek, voor de kleinste attentie en voor
elke dienst haar bewezen.

Alleen in geloof kunnen wij ons berustend met dit
afsterven verzoenen, omdat wij beseffen dat ster-
ven is: ingaan op de uitnodiging tot een leven van
onvermengd geluk en eindeloze vreugde, en omdat
wij aanvoelen dat zij bij de Heer voor ons nog meer
beminnelijk zal zijn.

Haar jong idealisme en haar beste levenskrachten
heeft zij kwistig geschonken aan haar geliefde mis-
sie. Vierendertig jaren slopende missiearbeid. . .
en nog verlangde zij terug te keren om te werken
voor het volk dat zij uitermate lief had en om haar
leven weg te schenken voor de uitbreiding van het
godsrijk in Rwanda. De Heer heeft het offer van
haar leven welgevallig aanvaard en, godgericht als
zij was in haar leven, was zij tevreden en vond het
goed dat Gods wil over haar geschiedde.

Zuster Hyacinthe, uw verscheiden zal een grote
leemte laten bij uw geliefde familie, bij allen die
uw leven en werk hebben gewaardeerd en bij de
vele die u oprecht genegen en dankbaar waren : uw
Zuster die zich eveneens de Heer heeft toegewijd,
uw neven-priesters, uw familie die u zo regelmatig
bezoek bracht; uw kloosteroversten en medezusters
en vooral deze die u zo goed hebben verzorgd en
geholpen in uw pijnlijke ziekte; uw medezusters
in de Missie en uw geliefde Rwandezen . . .

Rust nu in de vrede en vreugde van de Heer, gij
die hier ten bate van iedereen nooit rust hebt aan-
vaard en gezocht.

De familie Van Gansbeke - De Corte
De Oversten en Zusters van Opbrakel
dankenUvooruw gebed en medeleven.
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