Wij wenen Heer, maar zonder klagen :

wij mogen U geen reden vragen

Gij zijt oneindig goed en wijs !

Uw wil geschiede ! Hoor de bede :

Geef uw dienaar, Heer de vrede =

en leid hem in Uw paradijs. (G.G.) Ik heb altijd getracht

als mens, de mensen, als vriend

'i- de dieren, bloemen, vruchten,
zoals ze waren en zoals ze zijn
VROOM AANDENKEN AAN in eerlijkheid te nemen,
DE HEER met vlijt en zorg met mijn werk te omringen.
GERARD VAN GANSBEKE Ik heb altijd getracht,

echtgenoot van Mevrouw met hart en ziel,

PAULETTE DE VOS als een eerlijk man te leven.
geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 8 juni 1930 Het afscheid kan hard Z”n.i
en onverwacht thuis overleden op 16 september tot een blij wederziens, bij de Heer
1992, gezalfd met de H. Olie "in extremis’. ons zal verheugen, voor eeuwig !
Lid wilerclub ''Vlaamse Ardennen’’
Dat heb ik altijd getracht,
dat weet ge ... en de Heer!

Hij zegene U en beware U!

De families VAN GANSBEKE, DE VOS,
MORRE en VAN DE KERKHOVE,

danken U van harte voor de blijken van
innige deelneming.
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