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TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

MARCEL VAN GANSBEKE

echtgenoot van Mevrouw

GEORGETTE HUBO

geboren te St Cornelis-Horebeke
op 22 oktober 1922 en godvruchtig overleden
te Ronse op 1 augustus 1981,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

We zouden blij moeten zijn, zegt St Paulus,
als we deelhebben aan Kristus'lijden, want
door ons werken en lijden helpen we mee aan
de verlossing van onszelf en van alle mensen.

Een heel mensenleven kan men dikwijls in
een paar woorden samenvatten : wat toekomst-
dromen, de soms grauwe werkelijkheid van elke
dag, een beetje geluk of wat hoop op beters,
en voor ieder op zijn manier de tol van het
lijden.

Onze dierbare overledene heeft ook zijn deel
in 't lijden gekend. Twee jaar lang moest hij
het kruis van een zwakke gezondheid torsen.
Geholpen door de zorg en de bijstand van zijn
geliefde echtgenote heeft hij dat lijden schoon
gedragen.

Op een leeftijd dat hij, zoals alle mensen,
aan wat rust en een zorgeloze oude dag, als
loon voor zijn werkzaam leven begon te den-
ken werd hij van ons weggeroepen.

Bij dit afscheid staan we als mens bedroefd,
maar als kristen hebben we toch ook de troost
dat het goede dat hij deed hem nu volgt na de
dood.

We verenigen ons nu met de biddende kerk,
en vragen de Heer dat Hij hem zou willen op-
nemen onder de gelukzaligen in het eeuwig
geluk bij de hemelse Vader.

Geliefde echtgenote, en ook u allen die me
op een of andere wijze gelukkig gemaakt hebt
zeg ik dank en denk vaak nog eens aan mij.

Mevrouw Marcel VAN GANSBEKE,

Zijn zuster, schoonbroer en schoonzuster,
Zijn neef, petekind en kleinneef,

Zijn oom, tantes, neven en nichten,

De families VAN GANSBEKE, MORRE, HUBO
en De CUBBER,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming en gebed.

Rouwdienst Firma Aelvoet, Ronse




