" Gij moet van dit alles getuigen "".
(Evang. v. de Hemelvaart, Lc 24,48)

Met Christus verrezen
is nu ook met Hem ten hemel gevaren

ZUSTER OLYMPIA
(Mejuffrouw ELISA VAN GEEL)

van de Zusters van Sint Franciscus van
Opbrakel.

Zij werd geboren te Willebroek op 23 april 1886.
Zij wijdde zich aan de Heer toe door haar
kloostergeloften op 23 april 1908. Voorbereid en
gesterkt door de HH. Sacramenten ging zij naar
het Vaderhuis terug, te Brakel-Opbrakel, op 20
mei 1974.

Allen die Zuster Olympia hebben gekend zullen
met ons de Heer willen danken voor het schone
en zinvolle leven van deze doorgoede en trouwe
kloosterzuster die haar leven ten volle heeft
ingesteld in dienst van God en van de even-
mens.

Haar leven was een getuigenis !

Het begon met het vroegtijdig afsterven van
moeder, na de geboorte van haar tiende kind.
Als oudste van de meisjes groeide zij op in
bekommernis en zorg voor anderen. Zij was
gevoelig aan genegenheid en vriendschap die zij
steeds heeft doorgegeven, alsof over haar leven
de schaduw bleef hangen van het gemis aan
moeder.

Nog jonge en onervaren kloosterzuster werd zij
naar de kleuterschool gezonden om onderwijs en
opvoeding te geven in overbevolkte, armoedige
lokalen. Voor al die kleintjes die haar werden
toevertrouwd, tot tachtig soms in één klas, was
zij heel en al toewijding en zorg: een echte
moeder. Daarvan getuigen nu nog allen die aan
haar liefdevolle zorgen werden toevertrouwd,
vooral bijna heel de bevolking van Serskamp,
waar zij, gedurende vijfendertig jaar haar op-
voedingswerk voor de kleintjes heeft verzorgd.

Op ouderdom gekomen en na een zware ziekte
kwam zij terug naar Opbrakel. Het was haar
grote vreugde daar te mogen verblijven en rust
te mogen genieten, samen met de oudere zus-
ters van de Congregatie. Zij was en bleef een
voorbeeld, een aantrekkingskracht voor al haar
medezusters. Tot al haar krachten waren opge-
leefd bleef haar leven de totale inzet door
gebed, dienstbetoon, met haar bekende vriende-
lijkheid. Nu zij zich voorbereidde om hier het
hemelvaartfeest van de Heer te vieren, werd zij
door Hem uitgenodigd om feest te vieren in
Gods blijvende heerlijkheid : " Kom, gezegende
mijns Vaders... lk heb u een plaats bereid....
treed binnen in de vreugde van uw Heer ".

Dit weze dan ook de troost voor haar geliefde
neven en nichten die haar zo genegen waren,
en voor allen die in haar nabijheid hebben ge-
leefd : dat Zuster Olympia reeds vreugdevol
aanwezig is waar wij, na moeizame inspannin-
gen, nog moeten komen.

Zuster Olympia, wij danken u! Uw lichtend
voorbeeld moge ons helpen.




