Gans klein zijn maar de dingen
die van de mensen zijn,

toch zal God eeuwig zingen
van mensenvreugd en -pijn.

1.

VROOM AANDENKEN AAN
Jozef VANGESTEL

echtgenoot van
Simonne DE CUBBER.

Geboren te Vorst (Kempen) op

22 januari 1932 en godvruchtig in de
Heer ontslapen in de Sint-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op

4 februari 1983, voorzien van Kristus
in Zijn HH. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Heer, gesterkt door uw verrijzenis,
geloven wij dat de dood niet het
einde is, dat alle droefheid verbleekt
in het licht van Uw vrede, dat het
leven van iemand, die U toebehoort,
in uw handen is.

Nu onze echtgenoot en vader veel
te vroeg en tamelijk plots van ons

is heengegaan, voelen wij des te
beter, hoeveel wij van hem hielden
en wat hij voor ons allen heeft ge-
daan, welke steun we aan hem had-
den in de moeilijke ogenblikken van
ons leven. Als een dankbare gedach-
tenis blijft in ons leven, zijn beeld
van trouwe levensgezel, van werkza-
me en bezorgde vader.

Beminde echtgenote, ik dank u voor
alles wat gij voor mij geweest zijt,
gij mijn hulp en mijn steun. Geliefde
zoon, blijf de genegenheid waarmee
gij ons omringd hebt, nu tenvolle aan
uw moeder geven nu ik er niet meer
ben. BIlijf mijn gedachtenis in uw
gebed en leven in ere houden.

Laten we allen voor elkaar ten beste
spreken bij de Gever van alle goed.

De families VANGESTEL, DE CUBBER,
HOLLANTS, GOSSEYE,

danken U voor de blijken van kriste-
lijke deelneming.

Begrafenissen Amand Marroyen, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




