Laat mij droef en treurig wezen
niemand zal mij ooit genezen

Diepe ligt de wonde, daar,

zwijg en laat mij, laat mij maar (G.G.)

DE HEER
Geert VAN GLABEKE

Zoon van Raphaél en Denise Van Den Bulcke

geboren te Zottegem op 4 november
1961, en overleden in het AZ. te
Zottegem op 28 mei 1993, gesterkt door
de H. Sakramenten der zieken.

Raphaél Van Glabeke
Guido Van Glabeke-Lievijns An,
Peter Theunynck-Van Glabeke Lutgart

De families Van Glabeke, Van Den Bulcke
danken u voor uw blik van genegenheid
en medeleven

Namis op woensdag 30 juni om 19.30 u

Druk Morre Zwalm - Rouwcenter Funeralia

en als ik dood ga
huil maar niet
ik ben niet echt dood
moet je weten
het is de heimwee
die ik achter liet
Dood ben ik pas
als jij die bent vergeten

en als ik dood ga
treur maar niet
ik ben niet echt weg
moet je weten
't is het verlangen
dat ik achter liet
Dood ben ik pas
als jij dat bent vergeten

en als ik dood ga
huil maar niet

ik ben niet echt dood
moet je weten

't is maar een lichaam
dat ik achter liet

Dood ben ik pas
als jij mij bent vergeten

Dood ben ik pas
als jij mij bent vergeten !
(Bram Vermeulen)




